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Opde plek waar in 1572 de negentien Martelaren 
van Gorcum door de Watergeuzenworden 
opgeknoopt, verrijst in de 19de eeuw een houten 
bedevaartskerk. De huidige stenen kerk 
vanarchitect H.P.J. De Vries stamt uit 1932 en is een 
lust voor het oog. Jaarlijkstrekt het bedevaartsoort 
duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.




