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Op1 april 1872 legt koning Willem III de eerste 
steen voor het Asyl voor gebrekkige zeelieden. Het 
is dan exact 300 jaar geleden dat de 
Watergeuzen Den Briel hebben ingenomen. 
Zeelieden vind je hier niet meer, maar nog steeds 
is het een mooi complex om in te wonen. Bezoek 



vandaag onder deskundige begeleiding van een 
gids van Gidsengroep Brielle de regentenkamer.


